Tozanlı  2016  yılında  ıslah  edilecek 


İlçe  merkezi  ile  D 
100  devlet  karayolu  arasından  geçen  Tozanlı (Yeşilırmak)  yatağı  yıllar  yılı  yaşadığı  bakım¬ 


sızlıktan  kurtuluyor. 

İlçemiz  belediyesince  hazırlanan  Yeşilırmak  şehir  içi  geçiş  ıslahı  için  gerekli  pro¬ 


jeler  tamamlandı.  Orman  ve  Su  İşleri  Bakanlığı,  Devlet  Su  İşleri Genel  Müdürlüğü'nce onaylanan  proje,  bütçe 


yatırım  programına  alındıktan  sonra  2016 
yılında  çalışmalara başlanacak. 

Yeşilırmak'ın  ıslahı ile  ilçenin  çehresinin değişeceğini  ifade  eden  Belediye  Başkanı Bayram  Öztürk;  "Taşova  halkının  özlemle beklediği  bu  proje  ile ilçemizin  görünümü değişecek.  Yapılacak çevre  düzenlemeleri  ve sosyal  donatılar  ile  halkımız  modern,  sosyal ve  sportif  etkinlik  alanlarına  kavuşacak.  Ayrıca  bu  yatırım  ile  ilçe merkezi  modern  görünümü  ile  cazibe  merkezine  dönüşecek  olup, 


sadece  ilçe  halkına  değil,  karayolu  geçiş  gü¬ 


zergâhında  seyahat  eden  yolcularımıza  da 


hizmet 

Dedi. 
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Uç  Müdür  Yardımcısı  görevden  alındı 


Sinan  Uysal 


Mustafa  Garip İlçemizde  çeşitli okullarda  görev  yapan 
3  okul  müdür  yardımcısı  görevinden  alındı. 

Halk  Eğitimi  Merkezi  Müdürlüğünde müdür  başyardımcısı olarak  görev  yaparken 31.12.2014  tarihi  itibarı  ile  görevinden  alınan  Mustafa  Garip,  daha  sonra  Cumhuriyet 


Ortaokuluna  müdür yardımcısı  vekili  olarak görevlendirilmişti. 

İlçe  Milli  Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ile  Cumhuriyet  Ortaokulundaki  görevinden alınarak  öğretmen kadrosuna  alındı. 

Öte  yandan  Özkan  Ağış  İlkokulu  mü¬ 


dür  yardımcısı  olarak görev  yapan  Sinan  Uysal'ın  ise  adı  geçen  okuldaki  müdür  yardımcığı  görevi  uzatılmayarak  öğretmenliğe döndürüldü. 

Taşova  Anadolu Lisesi  müdür  yardımcısı  Salim  Uygur  da  son kıyımın  kurbanı  oldu. 


Salim  Uygur 
Salim  Uygur  Anadolu Lisesindeki  müdür  yardımcılığı  görevi  uzatılmayarak  ilçe  milli  eğitim  emrine  öğretmen olarak  verildi. 

Görevlerini  bihakkın  yerine  getiren bu  değerli  idarecilerimize  yapılan  bu  haksızlığın  bir  an  önce  giderilmesini  bekliyoruz. 


Emniyet  Müdürü  Sönmez: “Mutlu  gün,  acı  gün  olmasın” 


Taşova  Emniyetinden  Düğünlerde  Silah  Atmayın  Uyarısı 

Taşova  Emniyet Müdürü  İlhan  Sönmez, düğünlerin  hüzün  ve acı  evine  çevrilmemesi için,  vatandaşa  düğünlerde  silah  atmayın  uyarısında  bulundu. 

Bu  özel  günlerimizi  silah  atarak  "Hüzün  ve  acı  ile  anacağımız  güne  çevirmeyelim diyen  Emniyet  Müdürü Sönmez:  'Yaz  mevsiminin  gelmesiyle  birlikte  düğün  ve  sünnet merasimlerinde  artış olmakta.  Yaz  mevsimi Anadolu'da  düğün mevsimi  olarak  bilinmektedir.  Bu  özel  günlerimizi  silah  atarak Hüzün  ve  acı  gününe çevirmeyelim. 

Düğünlerde  silah atmayın  hayat  karart¬ 


mayın'  Meskun  mahallede  açılan  ateş  ile  herhangi  bir  insanın  hayatına  son  verilebilir. 
Şenlik  ve  Etkinliklerdeki  silah  atma  alışkanlığının  artık  son  verilmelidir.  Mutluluğun gözyaşına  dönmemesi için,  düğüne  kan  dam¬ 


lamaması  hususunda sizlerin  de  bize  destek olmasını  istiyoruz. 

Silahlar  eğlence ve  kutlama  aracı  değildir.  Vatandaşların düğün  sahibi  olarak belirtilen  kurallara  uymayan  insanları  polise bildirmeleri  gerekiyor. 


Aksi  takdirde  mutlulukları  hüsrana  dönebilir. 

Sünnet  ve  düğün merasimi  yapan  vatandaşlarımızı  tebrik  eder, hayırlı  ve  Uğurlu  olmasını  temenni  ediyorum"  dedi. 


Anadolu  Lisesi 
2015  ÖSYS  sonuçlarına  göre  Üniversiteye 
33  öğrencisini  yerleştirdi. 

Taşova  Anadolu Lisesi  Müdürü  Salih Küçükosman:  "2014- 
2015  öğretim  yılında 
YGS  ve  LYS  sonuçlarına  göre  tercih  yapan 


45  öğrencimizden 
16'sı  fakülte  17’si  çeşitli  meslek  yüksekokullarına  yerleştirildi.  Üniversiteyi  kazanan  öğrencilerimizi tebrik  eder  başarılarının  devamını  dileriz. 

Bu  başarıda  emeği geçen  tüm  idarecilerimize,  öğretmen  arkadaşlarımıza  ve  okul  ça¬ 


lışanlarına  teşekkür  ederiz. 

Ayrıca  bu  eğitim- öğretim  yılında  okulumuza  desteğini  esirgemeyen  okulumuzun iç  dış  tüm  paydaşlarına  şükranlarımızı  sunuyoruz."  Dedi 

Kazananların  listesi  ise  şöyle: 


Gûlliî  Bıçak 

Sakarya  Üniversitesi 

Türkdili  Ve  Edebiyatı 

Özge  Aydın 

Sinop 

Tarih 

Kabia  Darıcı 

Bartın  Üniversitesi 

Felsefe 

Berkay  Demir 

Uşak  Üniversitesi 

Kamu  Yönetimi 

Kaya  Ahmet  Ünür 

Cumhuruyet  Üniversitesi 

Kamu  Yönetimi 

Hande  Erol 

Ordu  Üniversitesi 

Kamu  Y  önetimi 

Esra  Aslan 

Karadeniz  Teknik  Üniversitesi 

İşletme 

Tuğberk  Celep 

Cumhuriyet  Üniversitesi 

İktisat 

Muştala  Gümüş 

19  Mayıs  Üniversitesi 

İktisat 

S  amel  Tana 

Gaziosmanpaşa  Üniversitesi 

Mekatronik  Mühendisliği 

Muştala  Tayyip  Ö/kaya 

amasya  üniversitesi 

Elektrik  -  Elektronik  Mühendisliği 

Eatma  Ö/ılamar 

Atatürk  Üniversitesi 

Halkla  İlişkiler  Ve  Tamlım 

Şura  Nur  Çetin 

İstanbul  Esenvurt  Üniversitesi 

İş  Sağlığı  Ve  Güvenliği 

Hanife  Akgün 

Hitit  Üniversitesi 

Siyaset  Bilimi  Ve  Kamu  Yönetimi 

Kadir  Aydın 

Anadolu  Üniversitesi 

Laborant  Ve  Veteriner  Sağlık 

Cerennur  Şenel 

Atatürk  Üniversitesi 

Adalet 

Dursun  Hakan  Hana 

İstanbul  Medipol  Üniversitesi 

Sosyal  Hizmet  5(1  Burslu 

Yılmaz  Yücel 

Gaziosmanpaşa  Üniversitesi 

Büro  Y  önetimi  Ve  Y  önetici  Asistanlığı 

Şura  .Nur  Çetin 

İstanbul  Esenvurt  Üniversitesi 

İş  Sağlığı  Ve  Güvenliği 

Osman  Güler 

Gümüşhane  Üniversitesi 

Ormancılık  Ve  Orman  Ürünleri 

Hilal  Uçar 

Çanakkak  İS  Mart  Üniversite» 

Mimari  Dekoratif  Sanatlar 

Ümran  Bilgin 

Giresun  Üniversitesi 

Bankacılık  Ve  Einans 

Enes  Gdüzün 

Kastamonu  Üniversitesi 

Yapı  Denetimi 

Kur  kan  Erken 

Giresun  Üniversitesi 

İş  Sağlığı  Ve  Güvenliği 

Müride  Bektaş 

Nişantaşı  Üniversitesi 

Ağız  Ve  Diş  Sağlığı 

Enes  Mücahit  Bolulu 

Fatih  Üniversitesi 

Anestezi 

Emre  Pekdemir 

Hitit  Üniversitesi 

İnşaat  Teknokıjisi 

Enes  Gündüz 

Kastamonu  Üniversitesi 

Yapı  Denetimi 

Hatice  Güder 

Gaziosmanpaşa  Üniversitesi 

Sağlık  Y  önelimi 

Burcu  Kalkan 

İstanbul  Gelişim  Üniversitesi 

Diyaliz 

Mert  Mevlüt  Yılmaz 

Amasya  Üniversitesi  Harita  Kadastro 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Sağlık  Meslek  Lisesi  başarı çıtasını  yükseltiyor 


İlçemiz  Süleyman BursalI  Mesleki  ve  Teknik Anadolu  Lisesi;  2014- 
2015  eğitim-öğretim  sezonundaki  zorlu  YGS  ve LYS  sınavlarındaki  başarısıyla  çıtayı  yükseltti. 
Okul  personelinin  uyum ve  azmi  ile  hedeflerine ulaşmada  gösterdikleri gayretli  çalışmaları  için öğrencilerimizi  kutluyoruz. 

Okul  Müdürü  Fatih Ocak;  "Sosyal  ve  kültürel çalışmalarındaki  başarısını  sınav  başarısı  ile destekleyen  okul  paydaşlarımızı  kutluyorum.  Bu başarının  temelindeki  çalışmalarımızı  sıralarsak; 

1- Hafta  sonu  kursları 

2- Temiz  okul  sağlıklı okul  projesi 

3- Kariyer  günleri  prog  ramları 

4- Obezite  ile  yarışma  projesi 

5- Kurum  tanıtım gezileri 

6-  Koçluk  Sistemi  Projesi 

7- Aile  ziyaretleri 

8- Rehberlik  Hizmetleri 

9- "Fotoğraflarla  tedaviye  bakış"  AB  proje  uygulaması 

10- Değerler  eğitim uygulaması 

11- Milli  eğitim  Bakanlığınca  uygulanan  "2015 


Aktivasyon  uygulaması" içinde  pilot  okul  uygulaması 

12-Eğitsel/ Kültürel amaçlı  geziler 

Okulumuzun  sosyal kültürel  ve  sınav  başarmada  gösterdiği  aktivitelerde  bizleri  destekleyen  İlçe  Kaymakamlığımıza,  İlçe  Milli  Eğitim Müdürümüze,  Belediye Başkanımıza,  Taşova  Sosyal  Yardımlaşma  Fonuna, diğer  kurum  ve  kuruluşlar ile  meslektaşlarıma,  okulumuzun  değerli  hizmetli, memur  ve  öğretmenleri ile  çalışkan  öğrencilerine, saygıdeğer  velilerimize, Taşova  esnafımıza  destek ve  paydaşlıklarından  dolayı  okulumuz  adına teşekkür  ediyorum. 

Bu  eğitim  öğretim yılında  okulumuzdan  mezun  ettiğimiz  63  öğrenciden  sınavlara  giren  59 
kişi  içerisinden  29  tanesi çeşitli  yüksek  öğretim programlarına  yerleşme¬ ye  hak  kazanmış  olup, ikinci  yerleştirmeye  istinaden  bu  sayının  35  olacağı  kanaatindeyiz.  Öğrencilerimize  gelecek  eğitim-öğretim  yaşantılarında  başarılar  dileriz." 
dedi. 

Kazanan  Öğrencilerin  listesi  ise  şöyle: 

Taşova  Süleyman BursalI  Mesleki  Ve  Teknik 


Anadolu  Liseis  2015  Ösys Yerleşme  bilgileri 

Rabia  Kuru  Kafkas Üniversitesi  (Kars)/Kars Sağlık  Yüksekokulu  Hemşirelik 

Semanur  Köroğlu  Amasya  Üniversitesi/Sa- buncuoğlu  Şerefeddin Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Eylül  Ezgi  Yavuz  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi (Samsun)/Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Nurgül  Soymaz  Amasya  Üniversitesi/Sa- buncuoğlu  Şerefeddin Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Yıldıray  Temiz  Amasya  Üniversitesi/Sa- buncuoğlu  Şerefeddin Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Tolga  Yılmaz  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi/Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/İlk  ve Acil  Yardım. 

Büşra  Delen  Anadolu Üniversitesi  (Eskişehir) Açıköğretim  Fakültesi/İlahiyat  (Önlisans) 

Elif  Delen  Cumhuriyet  Üniversitesi  (Sivas)/Sağlık  Hizmetleri Meslek  Y.O./Ağız  ve  Diş Mesude  Kayıkçı  Ankara  Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/Tıbbi  Dokümantasyon 

Eda  Nur  Yersel  Amasya  Üniversitesi/Sa- buncuoğlu  Şerefeddin Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Alperen  Çetin  Beykent  Üniversitesi  (İstanbul)/ Meslek  Yüksekokulu/Sağlık  Kurumlan 

Mehmet  Furkan  Yozgat  Anadolu  Üniversitesi (Eskişehir) /Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji  (Açıköğretim) 

Ali  Osman  Polat  Anadolu  Üniversitesi  (Eskişehir)/Açıköğretim  Fakü İtesi /Tıbbi  Dokümantasyon 

Aslı  Aygün  Karabük Üniversitesi/Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/ Ağız  ve  Diş  Sağlığı Ebrar  Baş  Amasya  Üniversitesi/Sabuncuoğlu Şerefeddin  Sağlık  Hiz¬ 


metleri  MYO. 

Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar  Tekniklerive Sekreterlik  (Açıköğretim) 

Esma  Nişancı  Erzincan  Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/Acil  Durum  ve Afet 

Ebru  Eker  İstanbul Aydın  Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/ Ağız  ve  Diş 

Elif  Kavi  Karabük  Üniversitesi/Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/Ağız  ve  Diş  Sağlığı 

Ensar  Sadi  Bodur Amasya  Üniversitesi/Sa- buncuoğlu  Şerefeddin Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Kübra  Nur  Hazar  Gaziosmanpaşa  Üniversitesi (Tokat)/ Erbaa  Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Melike  Tür  Ondokuz Mayıs  Üniversitesi  (Samsun)/Sağlık  Hizmetleri MYO. 

Merve  Gören  Gaziosmanpaşa  Üniversitesi (Tokat)/Erbaa  Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Mertcan  Çalışkan  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi/Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu/İlk  ve  Acil 

Aysun  Karakaya  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi (Samsun)/Havza  Meslek Yüksekokulu/ Fizyoterapi 

Ayşenur  Sinop  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi (Samsun)/Sağlık  Hizmetleri  MYO. 

Elif  Nur  Albayın  Amasya  Üniversitesi/ Merzifon  Meslek  Yüksekokulu/İşçi  Sağlığı  ve  İş  Güvenliği 

Elif  Rümeysa  Aydoğan  Amasya  Üniversitesi/Sabuncuoğlu  Şerefeddin  Sağlık  Hizmetleri MYO. 

Emre  Döner  Acıbadem  Üniversitesi  (İstanbul)/Sağlık  Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu/İlk ve  Acil  Yardım 

Gülsüm  Nur  Çetin- kaya  Amasya  Üniversitesi/İlahiyat  Fakültesi/İlahiyat  (İÖ) 


Traktör  kazasında hayatım  kaybetti 


İlçemizde  4  Ağustos  2015 
Salı  günü  akşam  saatlerinde traktörün  devrilmesi  sonucu  bir kişi  hayatını  kaybetti. 

İlçemize  bağlı  Sepetli  köyü  Karapınar  yaylasında  Kaya 
Küçükbaş  (76)  idaresindeki  05 
HC  488  plakalı  traktör  sürücüsünün  direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi  sonucu  devrildi. 

Traktörün  altında  kalan 


sürücü  olay  yerinde  hayatını kaybetti. 

Eski  muhtar  Kaya  Küçükbaşın  cenazesi  5  Ağustos 
2015  Çarşamba  günü  öğle 
namazına  müteakip  Sepetli  köyünde  kılınan  cenaze  namazından  sonra  köy  mezarlığına defnedildi. 

Merhuma  Allahtan  Rahmet Kederli  ailesine  sabırlar  dileriz. 
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nüfusa  kayıtlı,  Yunus  ve  Zeynep  kızı,  Taşova 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Kimlik  numaralı  Gülay  GÖREN'in  mükerrer 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AYRINTILAR  -I 


Zaman  ve  mekânı  bir  araya  getirdiğimizde  istediğimiz  ve  olsun  dediğimiz  ne  varsa  bir  araya gelmesini  arzu  ederiz.  Yol  hazırlığı  tamamlandığında  hedefe  ulaşmak  için  harekete  geçer,  uzun  ince,  gece gündüz,  inişli  ve  yokuşlu,  asfalt,  taşlı,  çamurlu  her  türlü  oluşumu  önceden  değerlendirir,  gerekli tedbirleri  almış  olarak,  emin  adımlarla  yol  yürürüz. 

Daha  çocuk  yaşımda  başlayan  hayat  mücadelesi  halen  devam  etmektedir.  İlkokul,  Öğretmen Lisesi,  Eğitim  Enstitüsü  ve  ülkemin  en  doğusunda  başladığım  öğretmenlik  yıllarım.  Öğretmen  ve  yönetici olarak  çalıştığım  yıllarda  üniversite  sınavlarına  hazırlanır,  tek  okul  ve  bölüm  için  nasıl  ders  çalıştığım saatleri  hiç  unutamıyorum. 

“İnsan  çok  istediğinde  nasip  oluyor”  denilmiştir.  Bende  de  gerçekleşiyor,  1994  yılında  Gazi Üniversitesi,  Eğitim  Bilimleri  Bölümü,  Eğitim  Yönetimi,  Denetimi  ve  Ekonomisi  bölümünde  2+2  lisans tamamlıyor  ve  Tokat  Milli  Eğitim  Müdürlüğünde  ilköğretim  Müfettişi  olarak  aynı  yıl  2  Kasımda  göreve başlıyorum.  Bulunduğumuz  ve  çalıştığımız  her  yerde  hayat  kendi  seyri  içinde  istenilen  ve  istenilmeyen birçok  birlikteliği  barındırarak  devam  ediyor.  Öğrencilik  ve  yaklaşık  otuz  beş  yıllık  görev  süremde  dikkat ettiğim  çok  önemli  ayrıntılardan  biri  dini  bayramlarda  köyümde  olmak  isteyişimdir.  İstedim  ki büyüklerimle  birlikte  olayım.  Gönüllerini  hoş  edeyim.  Mutlu  edeyim.  Hayır,  dualarını  alayım.  Bayram namazında  camii  önünde  yapılan  toplu  bayramlaşmada  bulunayım.  Ne  zaman  bayram  namazında  köyde olmadım,  bayramlar  bana  zul  oldu.  Hasret  o  gün  yüreğime  oturdu.  Kor  olmuş  yüreğime  her  mevsim  kar yağdı. 


Şimdi,  geriye  baktığımızda  gülümsediğimiz,  dudak  büktüğümüz,  duygu  aldığımız  ve  üzüldüğümüz ne  varsa  film  şeridi  gibi  akmaya  başlıyor,  çoğu  kez  vakti  hüzünle  dolduruyor,  şarkılarla  dans  ediyor,  saz faslında,  söz  ağırlığında  türkülere  ulaşıyorum.  Ayak  seslerinden  tanıdığım  köy  türkülerine  eşlik  ettiğim anlarda  “Telli  Turnam,  Yemen  Türküsü,  Mihriban.  Hey  On  beşli  On  Beşli,  iki  Keklik,"  gibi.  Sayısını  onlarla ifade  edebileceğim  her  yaşa  uygun  ve  farklı  türkülerle  birlikte  yaşamanın  ses  ve  söz  bütünlüğüne  hep tabii  olduğumdur.  işte  bu  oluş  hayatı  anladığım  ve  yönlendirmeye  çalıştığım  gençlik  yıllarımdan  itibaren şiirle  yaşıyor,  yol  alıyor  ve  yarınlara  akıyorum.  Şiirin  yürüdüğü  patika  yollarda  selam  verilecek  bir  o  kadar ses  tonunun  geriye  dönüşünde  huzura  ulaşan  tatlı  heceler  olmalı.  Kelimeler  cümleleri  oluştururken  güfte gülümseyişiyle  geceleri  sabaha  eklemeli.  Birçok  yazımda  şiirle  ilgili  ara  notları  eklememin  elbette  nedeni var.  Şiir  olmayan  hayat  düşünemiyorum.  Edebiyatın  hangi  alanında  yazıyorsam  yazayım  şiir  ebediyen benimle. 

Şiir  öldü  mü?  Yaşıyor  mu?  Şiir  kitapları  az  mı  satıyor,  çok  mu?  Takılmıyorum.  Ayrıntılarla  da  dünya hayatımın  olmazsa  olmazlarına  ulaşamıyor,  ama  şiir  okumanın  çok  önemli  olduğunu  söylüyorum.  Şiir okununca  güzelleşiyor.  Şiir  okumayı  seviyor  ve  güzel  okuyorsun  diyenleri  onaylıyorum.  Nitelikli  şiir, okuyucu  ve  kütüphaneler  üçlüsü  şiiri  daima  canlı  tutacaklardır.  Ramazanın  son  günlerine  kadar serinliğini  koruyan  havanın  bayram  ve  sonrasında  sıcaklığı  devam  ediyor.  Ramazanın  son  iki  akşamını Erbaa  merkez  ve  köyde  büyüklerimizle  birlikte  yapıyorum.  Kayınvalidem  çok  mutlu  oluyor.  Son  aylarda Samsun'a  taşınan  en  küçük  kardeşimin  Arife  günü  köye  gelişi  özellikle  beni  rahatlatıyor.  Bayram beklediğim  gibi  normal  seyrinde  güzel  geçiyor.  Özellikle  İstanbul'dan  gelenlerle  uzun  uzun  sohbet ediyorum.  Bahçelievler,  Bağcılar,  Beykoz,  Üsküdar'da  yaşayan  gençlerle  sohbet  beni  mutlu  ediyor. 
Hayatımın  bir  döneminde  İstanbul'da  yaşayamadığım  için  içimde  bir  eksikliği  sürekli  hissediyorum. 
İstanbul  sokakları,  semtleri  gün  olur  tarihin  birikimlerini  benimle  de  paylaşır  inşallah. 

Köyümde  peş  peşe  vefat  eden  iki  büyüğümüze  üzülüyorum.  Hacer  teyze  ( Aray'lı  Abu)  doksan yaşında  idi.  Ne  zaman  ablamları  ziyarete  gitsem  merdivenlerde  otururken  görür,  hal  hatır  sorar,  sağlık haberlerini  alırdım.  Komşu  Aray  köyünde  doğan  ve  bizim  köye  gelin  olan  Hacer  teyzenin  (Aray'lı  Abu) gerçek  adını  da  yeni  öğreniyorum.  Köye;  komşu  köy,  kasaba  ve  şehirden  gelin  gelenlere  doğduğu  yerin  adı ile  hitap  etme  geleneği  var.  Yaşına  göre  de  hitap  ediliyor.  Niksar'ı!  gelin,  Emeri'li,  Hosan'lı,  Karayaka'lı, Tokatlı  yenge  gibi. . .  Kendi  ailemde  de  Boğama'lı  ve  Ayan'lı  gelinler  var.  Bu  isimler  komşu  köy,  kasaba, ilçe  ve  il  adlarıdır.  Aray'lı  Abu'da  böyle  bir  gelenek  sonrası  hitap  edilen  bir  ifade.  Ve  büyüpmüz,  buradaki Abu  aileden  sayılma,  saygı  ve  yaşa  olan  hürmetle  orantılı  kullanılmaktadır. 

ikinci  ise  yaklaşık  yedi  sekiz  yaş  benden  büyük  olduğunu  düşündüğüm  bir  arkadaş,  önünde  uzun yıllan  bırakıyor,  istemiyor,  ebedi  mekâna  gitmek  için  acele  ediyor  ve  vaktini  tamamlıyor.  Allah  rahmet eylesin.  Mekânları  Cennet  olsun.  Köyde  oldupm  pn  ve  gecelerde  sınırsız  anılarım  olan  hemen  her  yerde yürüyüşler  yapıyor,  rastladığım  herkesle  selâmlaşıyor,  sohbet  ediyorum.  Erbaa'da  olduğum  anlarda  da sıcağa  aldırmadan  mini  bir  şehir  turu  atıyor,  o  kadar  çok  arkadaşımla  görüşüyorum  ki  hepsine  de  zaman ayırıyor,  genel  durumları  hakkında  bilgi  alıyor,  görüşmenin  tadını  tatlı  bir  sohbetle  tamamlıyorum. 

“Yaşlandık  be  tertip.  Sende  emekli  oldun  mu?  Aman  ha...  Aha  ben  emekli  oldum  da  ne  oldu. 
Sağlığın  elverdiği  sürece  çalışmaya  devam  et.  Pazarda  yaprak  satıyorum.  Emekli  olunca  ne  yapılır,  nereye gidilir.  Ya  kahve  ya  da  camii...  Gibi."  Uzayıp  giden  sohbetlere  çay  eşlik  ediyor.  “Emmim  gilin  Hasan'ı görüyon  mu?  Atmışını  geçti  halen  çıta  gibi  çalışıyor.  Ben  bilmem  hısım  kendini  iyi  görüyorsan  emekli olmayacaksın."  Tabii  konu  tatlı  ve  örneği  de  çok. 

Köyde  bağ  kur  emeklileri  ile  şehirden  sigorta  emeklileri  bir  araya  gelince  örnekler  uzayıp  gidiyor. 

Baba  ocağında  bayram  nedeniyle  bir  araya  gelen  eşimin  ailesine  damatlarda  iştirak  edince  büyük sofra  kuruluyor.  Bayramın  ikinci  ve  üçüncü  akşamı  kebap  ikramları  ve  uzun  sohbetler  zamanı  süslüyor, kalabalık  sofralarda  özlemimizi  gideriyoruz.  Aile  bahçemizde  kendi  ellerimizle  yaptığımız  yüzde  yüz  yerli patlıcan,  biber  ve  domatesin  kullanıldığı  ve  kalabalık  bir  aileyi  bir  araya,  bir  sofraya  toplayarak  yediğimiz Tokat  kebabı  bayram  ziyaretimizin  önemli  ayrıntılarından  olduğunu  da  belirtmem  gerek.  Yılda  sayılı  da olsa  bütün  bir  ailenin  bir  araya  gelmesi,  aynı  sofrada  buluşması,  bize  ait  olan  dini  ve  milli  pnlerimizin tartışmasız  güzelliklerindendir. 

Yine  akşamlarımda  Delitay'lı  dakikalar.  Zamanın  ve  mekânın  şaha  kalktığı  ve  bin  bir  soru  akışına eyvallah  denilen  huzur  ve  sessizlik.  21  Temmuz  2015  Salı  günü  sebze  pazarına  çıkıyorum.  Salı  günleri Erbaa'da  haftadır.  Pazar  canlı.  Sebze  ve  meyvelerin  büyük  çoğunlup  yerlidir.  Tezgâhlarında  yerli  ürünleri sesli  olarak  alıcılara  duyurma  telaşında  olanların  mini  rekabeti  mutlu  ediyor  beni.  Kahvaltı  öncesi  eşimle birlikte  şehir  içinde  sabah  yürüyüşü  yapıyoruz.  Bir  zamanlar  oturdupm,  iş  yaptığım,  alış  veriş  yaptığım yerlerde  yürüyor,  geçmişi  de  hatırlayarak  sporumuzu  da  tamamlıyoruz.  Pazar  yeri  yürüyüşümüz planladığımızdan  da  uzun  sürüyor.  Sağlı,  sollu  ürünlerle  ilgili  reklam  amaçlı  bağıranlar  güzelde  müşteri topluyorlar.  İki  kasa  dağ  kirazını  araçtan  indiriyorken  izlediğim  satıcı  hemen  bağırmaya  başlıyor.  “Yayla kirazı.  Sabah  toplandı.  Kurt  çıkarsa  paranızı  iade  edeceğim."  Birkaç  dakika  sonra  yaprak  ile  ilgili  sözler ilgimi  çekiyor.  Yörede  yaprak  çok  önemli  bir  ekonomik  girdi  sağlıyor.  İlçede  üzüm  bağları  sürekli  çoğalıyor. 

Pazar  ziyaretimde  sıcağa  rağmen  satıcı  ve  alıcı  arasındaki  arz  ve  talep  edilen  fasılların güzelliklerini  yakalıyorum.  Çop  kez  sebze  ve  meyveleri  seçerek  poşete  doldurma  anındaki  sohbetler  beni memnun  ediyor. 

“Erbaa'da  dört  mevsim"  adlı  şiirimin  bir  bölümünde; 

“  Hasat  zamanı  derler/Zaman  bolluk  vaktidir/Sebze  ve  meyveler  dolu  dolu/Ucuz  mu  ucuz/Pazar dolup  taşar/lnsanlar  satış  telaşında/Yüzler  güler,  bakar  gözleri/Mutludur  köylü,  kasabalı, şehirii/Şenlikler  yapılır,  Küçük  Yayla'da/Bayramlar  gibi.” 

Hayatta  her  şeyin  bir  başlangıcı,  yolu  ve  bitişi  var  oldup  sürece  insana  kilitlenen  beklentiler yarınları  yönlendirmektedir.  Dünya  hayatını  çekilebilir  hale  getiren  önemli  ayrıntılardan  biri  de hayallerdir. 

Ayrılma  vakti  geliyor.  Sınırlı  bir  Orta  Karadeniz  turu  düşünüyorum.  “Yola  çık,  yoldan  çıkma." 
Denmiştir. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35,00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  yılı  Rrsmi  ilânların  Irk  sütunda  santimi 
9.03  TL 

Tapu  Irsril,  irra  ilanlarının  İrk  sütunda  santimi 9.03  Tl. 
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BİR  DÖNEN 
ORMAN:  DAZLI: 


TAŞOVA'DA 

KAMYONCULUK 


1960  lı  yıllar,  ilçe  merkezi  3500  nüfusa  sahip,  köyleriyle birlikte  65  bin  insanımız  yaşıyor. 

Pancar,  tütün  ve 


ormana  dayalı  ekonomik  hayat.  Bamya, kiraz,  üzüm,  soğan, hububat,  sebzecilik henüz  çok  yaygın  değil. 


O  dönemlerde bir  çok  ilçede  olmayan Tekel,  Pancar  ve  Orman  işletmeye  ait  şefliklerimiz  var. 

İnsanlığa  zarar verse  de  ilçeye  hayat veren  tütün  artık  yok. 
Ama  insanlarımız  sigara  içmeye  devam  ediyor  ve  sigara  dünyada  ekonomik  alanda önemli  bir  pastaya  sahip.  Bir  dönem  448  işçinin  çalıştığı  Tekel  İşletme  Müdürlüğü  kapanmış.  Son  5  yıldır dünya  devi  sigara tröstlerinin  tütüne  iyi fiyat  vermesi  ile  bazı teknolojik  gelişmeler bir  kaç  köyümüzü  tütün  üretimine  yeniden şevketmiş. 

Pancarın  ise  kota  ve  yanlış  uygulamalar  nedeni  ile  üretimi  yarı  yarıya  düşmüş. 
Ancak  orman  10  yıllardır  ilçemize  hayat vermeye  devam  ediyor.  Yeşil  örtüsü  ve  bol oksijeniyle  ilçemize ayrı  bir  görünüm  veren orman,  ayrıca  ekonomik  alanda  da  büyük katkılar  sağlıyor. 

1951  yılında  Yemişen  Mahallesi  Okullar  caddesinde  tek  katlı 


bir  binada  kurulan Merkez  Orman  İşletme Şefliği  ve  1960'lı  yıllarda  kurulan  Destek Orman  İşletme  Şefliği ile  şeflik  sayımız  2'ye yükselmiş.  Bu  yıllarda Alpaslan,  Esençay, Kavaloğlu,  Kumluca  gibi  yörelerde  kurulan toplu  koruma  birimleri zamanla  lağvedilmiş. 
1980’li  yıllarda  merkez ve  Destek  ve  orman  işletme  şeflikleri  modern  binalarına  kavuşmuş.  Akdağ  ve  Buğalı  dağlarındaki  zengin  ağaç  çeşitlerimiz bölge  insanlarına  kamyonculuk  ve  kesim  işçiliği  noktasında  katma değer  sağlamış.  Özellikle  güney  kesimde kalan  Dazlı  ormanları, 1970'li  yıllardan  beri hem  kamyoncular  için hem  kesim  ekipleri  için gelir  kapısı  olmuş.  O dar  ve  keskin  virajlı stabilize  yollarda Dazlı’dan  orman  envali taşıyan  nakliyecilerimiz  kelle  koltukta  ailelerinin  geçimini  sağlamışlar.. 

1980  li  yıllarda 
tek  Taşıyıcılar  kooperatifinin  260  üyesi  olan kamyoncularımızın 


kooperatif  sayısı  2’ye çıkmış  ama  üye  kamyoncu  sayısı  ise  65'lere düşmüştür. 

Şimdilerde  kuru fasülyesi  ile  meşhur  olan  Dazlı;  Haşmetli  tepelerinde  zengin  ağaç türleri,  Boladan  çayı  ile ilçemizin  eşsiz  bir  köşesi.  Dazlı  ve  Ortaürgüp  (Döner  Taş) mezraları  şimdilerde Hüsnüoğlu  muhtarlığı olarak  birleşmiş.  Geç kalsa  da  Hüsnüoğlu'n- da  geçtiğimiz  yıllarda kurulan  Orman  Kalkınma  Kooperatifi  faali¬ 


yetlerini  sürdürüyor. 
İlçenin  kuzey  kesimindeki  köylerin  Taşova Orman  Köylüleri  Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Derneği (TOKSOY)  önderliğin¬ de  bir  orman  kalkınma kooperatifi  kurma  çalışmaları  devam  ediyor. 

Amasyamızın 
Orman  Bölge  Müdürlüğü  olmasında,  en  büyük  orman  emvaline sahip  ilçemizin  orman varlığı  büyük  etken teşkil  ediyor.  2010  ve 
2014  yıllarında  ku¬ 


rulan  Boraboy  ve  Akınoğlu  orman  işletme şeflikleriyle  şeflik  sayımız  4'e  yükselse  de, "Hükümet  denen  çatık kaşlı  zat"  hala  Orman İşletme  Müdürlüğü hakkımızı  vermiyor. 

İlçemizin  kalkınmasında  çok  büyük etkisi  olacak  Orman  İşletme  Müdürlüğümüzün  bir  an  önce  teşekkül  ettirilmesi  için yetkililerden  bıkmadan,  usanmadan  bu  en tabii  hakkımızı  talep etmeye  devam  edeceğiz. 
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Okuma  isteği  hiç  bir  engel  tanımıyor 


Kışlacık’ta  örtü  yangım 


ilçemize  bağlı  Durucasu  Köyü  halkından yürüme  ve  görme  engelli  olduğundan  okula gidemeyen  Hakan Yüksel  ilçe  kaymakamlığının  desteği  ile haftada  iki  gün  evinden  alınarak  Halk  kütüphanesinde  yine  görme  engelli  Dursun  Uzun  tarafından  okuma öğreniyor. 

Doğuştan  görme engelli,  daha  sonra  da yürüme  olduğu  için ailesi  tarafından  okula gönderilemediğini  dile getiren  Hakan  Yüksel, okuma  yazma  bilmemenin  eksikliğiyle  sürekli  karşılaştığını  belirtiyor. 


Haftada  iki  gün Halk  Kütüphanesine kaymakamlığın  sağladığı  araçla  evinden  alınıyor.  Görme  engelli Dursun  Uzun  tarafından  kabartma  yazı harflerini  öğrenen Yüksel;  Daha  önce CD’ye  kayıt  edilmiş  kitapları  da  dinliyor.  İlçe Kaymakamlığından büyük  destek  aldığını dile  getiriyor. 

Anne  Fatma  Yüksel  ve  baba;  "Oğlumuz Hakan  Yüksel  44  yaşında  da  olsa  okuma  öğrenecek,  kendisi  çok hevesli,  öğretmeni  de kendisi  gibi  görme  engelli  birbirlerini  daha  iyi  anlıyorlar.  Bizlere 


yardım  eden  bu  imkânı sağlayan  herkesten  Allah  razı  olsun  "dedi 

Görme  Engelli  Öğretmen  Dursun  Uzun; Hakan  ağabeyimin  biraz  yaşı  yüksek  olduğundan  dolayı  öğrenmesi  biraz  zor  ama kendisi  çok  azimli  ve  istekli  olduğu  için  bu  işi yapacağına,  kavrayacağına  inanıyorum. 
Haftada  iki  gün  dersimiz  var.  Sabah  saat 09.00  başlıyor  akşam 16.00  bitiyor.  Hakan ağabeyime  görme  engellilerin  alfabesi  "Braille  alfabesini"  öğretiyoruz.  Bu  alfabe  parmak  uçlarının  noktalara  teması  ile  öğreniliyor  her  har  bir  nokta  ile  belirlenmiştir. 
Mesela  A  harfinin  karşılığı  bir  noktadır.  Bu yöntemle  29  harfi  öğretiyoruz.  Bu  alfabeyi öğrenmek  kişinin  azmi ve  isteği  doğrultusun¬ da  kısa  zamanda  öğrenilebiliyor.  Daha sonrada  özel  hazırlanmış  kitapları  oyabiliyor.  Yine  programımız gereği  derslerden  sı- 


kılmamamsı  için  CD den  masal  dinletiyoruz."  dedi. 

Oğlunun  yanından  hiç  ayrılmayan  cefakâr  anne  Fatma  Yüksel;  "Ben  hamile  iken hastalandım  ve  filim çekindim.  İşte  o  zaman bunun  gözünün  ışığı söyünmüş.  Doğumdan 
3  -4  ay  sonra  gözlerinin 
görmediğini  öğrendik. 
Doktorlara  götürdüm. 
İstanbul'da  ameliyat ettirdik  ama  çaresini bulamadık.  Okula  da gitmedi.  Burada  Kaymakam  beyimiz  destek oldu,  benim  arabamla da  olsa  görüp  getiririz. 
Yeter  ki  Hakan  okusun dedi.  Haftada  iki  gün köyden  gelip  araba  ile alıyorlar.  Öğretmeni Dursun  Uzun'da  görme engelli  olduğu  için  daha  iyi  anlaşıyorlar.  Buraya  geleceği  gün  sabahın  erken  saatinde kalkıyor  yemeğini  yedikten  sonra  arabayı sabırsızlıkla  bekliyor. 
Bu  imkânı  sağlayan, destek  veren  herkesten  Allah  razı  olsun." 
Dedi. 


Amasya  Kışlacık'ta  ormanlık  alanda 
4  Ağustos  2015  Salı 
günü  örtü  yangını meydana  geldi. 

İlçemize  26  kilometre  uzaklıktaki  Kışlacık  köyü  Devrek mevkiinde  meydana gelen  örtü  yangınına Amasya  Orman  Bölge Müdürlüğü  ve  Amasya Belediye  itfaiye  ekip¬ 


leri  tarafından  müdahale  edildi. 

On  araç  ve  atmış personelle  müdahale edilen  örtü  yangının, yaklaşık  bir  buçuk  hektarlık  alanda  etkili  olduğu  belirtildi. 

Kışlacık  köyü  halkından  Emine  Kula 
(64)  yangını  ilk  gördüğümüzde  hemen  jandarmaya  haber  verdik. 


Ateş  yukardan  başladı ve  ateş  yukarıdan  geldi"  dedi. 

Söndürme  işine köylülerde  bahçelerine sıçramamaları  için hem  kendileri  hem  de orman  söndürme  işçilerinin  ormanlık  alana rahat  çıkabilmeleri  için meyve  toplamada  kullandıkları  ahşap  merdivenleri  yol  yaptılar. 


Ozbaraklı  Göl  yaylasında 


Destek  Yaylası  Şenliği  yolunda görünmez  kaza:  1  ölü 

Destekliler  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Derneği  Başkanı;  Ümit Kaplan;  "Bizim  dernek yönetiminde  olan  Seyit Ahmet  Özalp  ailesini getiriyordu.  Annesi  ve babası  yanındaydı. 
Maalesef  işte  bu  kaza meydana  geldi.  Bir  cenazemiz  var.  İki  de  yaralımız  var.  Üzgünüz, cenazemize  Allah'tan rahmet  diliyoruz.  Bu konuda  diyecek  bir  şey bulamıyorum.  Bu  acı olay  nedeni  ile  iki  gün sürecek  olan  geleneksel  yayla  şenliğimizi  de iptal  ettik"  dedi. 


Yolculuğunuzun  keyfini  çıkarın... 


Tel:  0358-312  20  60 
Recep  Kaya  Cep:  0533  232  72  39 
Eren  Kaya  Cep:  0539  947  79  09 

TAŞOVA 

08:15  SAMSUN  09:00  İSTANBUL 10:30  SAMSUN  19:30  İSTANBUL 14:00  SAMSUN  20:00  İSTANBUL 17.30  SAMSUN 


İlçemize  bağlı Destek  köyünde  Destekliler  Sosyal  Yardımlaşma  Derneğinin geleneksel  hale  getirdiği  13.  Makmarardı Yayla  Şenliğini'ne gelirken  meydana  gelen  kazada  1  kişi  öldü,  2 
kişi  yaralandı. 

Destek  köyü  Makmarardı  yayla  şenliğine,  anne  ve  babasını kendi  aracı  ile  götürmek  Seyit  Ahmet  Özalp,  şenlik  alanına  1 
kilometre  kala  Sülüklügöl  mevkiinde  aracını  çakıla  kaptırarak  direksiyon  hâkimiyetini kaybetmesi  sonucu  yol 

IronarınHaLi  kaua  nar. 


çasına  çarparak  aracı  ile  takla  attı.  Araçta  bulunan  annesi  Fadime Özalp  (78)  olay  yerinde hayatını  kaybederken, Baba  Hüseyin  Özalp 
(89)  ve  sürücü  Seyit Ahmet  Özalp  Taşova Devlet  hastanesine kaldırıldı.  Yaralıların 


durumunun  iyi  olduğu öğrenildi.  Kaza  sebebi ile  2  gün  sürecek  olan yayla  şenliği  iptal  edildi. 

Aynı  zamanda Destekliler  Dernek  yönetim  kurulu  üyesi  olan Seyit  Ahmet  Özalp'in geçirdiği  kaza  sonrası 


ZAYİİ-  05  HC  082  plakalı  aracımın  ruhsatnamesini  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Mehmet  Önder  (Andıran  Köyü) 


ölü  bulundu 


6  Ağustos  2015 
Perşembe  günü  ilçemize  bağlı  Özbaraklı yaylasında  koyun  otlatmaya  giden  çoban ormanlık  alanda  ölü bulundu. 

Aşağı  Baraklı  köyünde  Göl  yaylasında Perşembe  günü  öğleden  sonra  koyunlarını otlatmaya  giden  çoban Cengiz  Ödübek'in  (48) gece  koyunların  yaylaya  dönüp,  kendisinin eve  dönmemesi  üzeri¬ ne,  ailesi  tarafından  arama  çalışmalarına başlandı. 

7  Ağustos  Cuma 


günü  sabahı  yapılan  arama  sonucu  Ödübek, yaylada,  yerde  hareketsiz  halde  yatarken bulundu. 

Jandarmaya  verilen  haber  sonucu  yapılan  tetkikler  sonucu Ödübek'in  hayatını 


kaybettiği  anlaşıldı. 

Ödübek'in  cenazesi,  kesin  ölüm  sebebinin  belirlenmesi  için Ankara  Adli  Tıp  Müessesesine  gönderilmiş olup,  olay  ile  ilgili  soruşturma  sürdürülüyor. 


Avantaj  Market  hizmete  girdi 


İlçemiz  Buğday (Dene)  Pazarında  Avantaj  Marketler  grubuna  ait  Avantaj  Market  işletmeye  açıldı. 

Murat  Akın  ve Haşan  Bolat  tarafından açılan  Avantaj  Market¬ te  gıda  ve  Tekel  maddeleri,  temizlik  ürünleri  ve  manav  reyonu bulunuyor.  İlçemize hayırlı  olmasını  dileriz. 


00  •  4  0  0  00  00  A  00  4  00  -  00  00 

Güven  ailesinin  uzuntulu  gunu 


İlçemiz  eski  pazarcı  esnaflarından, polis  memuru  Murat Güven'in  babası, eski Belediye  Başkanı  Özgür  Özdemir,  emekli astsubay  Aydın  Akgün, öğretmen  Şakir  Yer, Milli  eğitim  personeli Süreyya  İpekci'nin  kayınpederi,  Şair-yazar Televizyon  programcısı  Kasım  Alper  Özdemir'in  dedesi  Rıfat  Güven  (82)  tedavi  gördüğü  Amasya  Şerefeddin Sabuncuoğlu  hastane¬ 


sinde  8  Ağustas  2015 
Cumartesi  günü  hayatını  kaybetti. 

Merhumun  cenazesi  9  Ağustos  2015 
Pazar  günü  Merkez çarşı  camiinde  öğle  namazına  müteakip  kılı¬ 


nan  cenaze  namazından  sonra  Doğu  Mahallesi  mezarlığına defnedildi. 

Merhuma  Cenab-ı Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesine  baş  sağlığı  ve  sabırlar  dileriz. 


